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BEERS NIEUWSBRIEFKE 
December 2024 - UITGAVE 136 

 

Mail: alle dagen:  parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  

Telefoon: 013-5141216 op donderdag van 9-11 uur.  

Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784 

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/  

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 

Digitale Nieuwsbrief: http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/ 

 

 

 

VIERINGEN ROND KERST EN OUD EN NIEUW  

dinsdag 24 december 2024 16:00 uur 
Kerstviering voor het hele gezin met pastor Pauline Vermeulen/diaken 

Berend van de Berg 

dinsdag 24 december 2024 19:00 uur 
Kerstviering met samenzang met pastoor Felie Spooren / diaken 

Berend van de Berg 

dinsdag 24 december 2024 22:00 uur 
Kerstviering met zang van de Bèrse Canonici met pastor Gabrie 

Papenburg  

woensdag 25 december 2024 10:00 uur 
Eerste Kerstdag: Viering met zang van het dameskoor met pastor 

Gabrie Papenburg 

donderdag 26 december 2024 10:00 uur 
Tweede Kerstdag: Viering met zang van het seniorenkoor Zang doet 

leven met pastor Dré Brouwers 

zaterdag 28 december 2024 19:00 uur 
Viering met zang van het dameskoor met pastoor Felie Spooren / 

pastor Wilfred van Nunen 

zondag 29 december 2024 10:00 uur 
Feest van de H. Familie: Viering met samenzang met pastor Gabrie 

Papenburg 

dinsdag 31 december 2024 19:00 uur Oudejaarsviering met samenzang met pastor Gabrie Papenburg 

woensdag 1 januari 2025 
 

geen viering 

zaterdag 4 januari 2025 19:00 uur 
Viering met samenzang met pastoor Felie Spooren en diaken Berend 

van de Berg  

zondag 5 januari 2025 10:00 uur 
Openbaring van de Heer: Viering met samenzang met pastoor Felie 

Spooren en diaken Berend van de Berg  
 

 

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN 
 

Op dinsdag 24 december is er om 16:00 uur een ongedwongen kerstviering 

met pastor Pauline en diaken Berend voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s, 

ooms en tantes, buren en al wie je je maar bedenken kunt. 

Het Kerstkind verwacht iedereen. Wij hebben een versnapering en warme 

chocomel voor wie wil. Koos zorgt voor een warme kerk en jullie samen met 

de voorgangers voor de rest. Het belooft gezellig met een Boodschap te 

worden! Neem je ook het kerstengeltje mee uit het Digidulfke dat je 

geknutseld hebt als cadeautje voor het Kindje? 

 

KERSTSTAL BEZOEKEN 
 

22 december: kerst-Inn bij de toren van Oostelbeers 

 

19 december van 17:00 – 20:00 uur: Lichtjestocht voor leerlingen van de 

basisschool met o.a. bezoek aan de kerststal in de kerk van Middelbeers. 

 

25 en 26 december van 14:00 tot 15:30 uur is de kerststal in de kerk van 

Middelbeers te bezichtigen als u er even tussen uit wilt. 
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WEET U … 

 

* dat je Sinterklaas in Middelbeers niet kon missen? 

* dat er in het centrum overal vlaggen hingen? 

* dat je, als je die volgde, vanzelf bij Sinterklaas uit kwam? 

* dat een hoge kerktoren met haan daarop, daaraan niet kan tippen? 

* dat we dat als kerk misschien ook eens moeten doen? 

* wat? 

* wegwijzers plaatsen, zodat de weg weer gevonden kan worden naar de kerk! 

 

* dat we nu levende wegwijzers hebben ingezet? 

* dat de pastores de Beerzenaren nabij willen zijn? 

* dat ze zomaar op de stoep kunnen staan? 

* wie? 

* pastor Gabrie Papenburg, pastoor Felie Spooren of diaken Berend van de Berg! 

* dat op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen op huisbezoek wordt gegaan? 

* dat zij vanuit de ledenadministratie adressen van leden boven de 80 aangereikt hebben gekregen? 

* dat ze hun oren ook te luisteren leggen als er koffie wordt gedronken? 

* dat jongeren zich beslist niet achtergesteld hoeven te voelen? 

* dat u, bij behoefte aan een gesprek, ook zelf contact op kunt nemen met de pastoor? 

* dat het zo op de website staat: 

“Wij helpen u graag bij bijzondere gebeurtenissen zoals doop, eerste communie, vormsel, huwelijk of overlijden. En 

wanneer ingrijpende ervaringen het leven overschaduwen zoals ziekte, echtscheiding, rouwverwerking, depressie of 

ouder worden. “ 
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* dat we ons gelukkig mogen prijzen? 

* dat we iedere dag engeltjes om ons heen zien? 

* dat vrijwilligers van die engeltjes zijn? 

* dat we ze niet uitbundig genoeg kunnen bedanken? 

* dat we het wel geprobeerd hebben op 19 oktober? 

* dat we hopen dat u het gewaardeerd hebt? 

* dat er weer verschillende engeltjes zijn gestopt met hun taken? 

* vaak noodgedwongen! 

* dat het niet uitmaakt of u nou voorging in diensten, schoefelde op het kerkhof,  

   rond ging om ons te voorzien van nieuws, poetste in de kerk of anderszins? 

* dat we alle stoppers  hartelijk danken voor al wat ze gedaan hebben? 

 

* dat we het eigenlijk een beetje zat zijn? 

* waarom? 

* omdat er nooit iemand reageert als we vragen om poetshulp? 

* dat we zo graag iemand erbij zouden willen krijgen om eens in de 6 weken te komen poetsen? 

* U leest het goed: 1x in de 6 weken! 

* dat kan toch niet te veel gevraagd zijn? 

* dat u ook mag komen proef draaien? 

* dus kom op: pak die telefoon en bel ons!  

* telefoon: 06-39369784! 

* bel massaal: we hebben nog meer werk dat vraagt om invulling! 

 

* dat het niet allemaal zo zwartgallig is? 

* dat soms ook spontaan hulp wordt toegezegd? 

* dat Ed de Bruijn de wijk overneemt van Ine van Dommelen, die verhuisd is? 

* dat Geert en Ria Nouwens dat doen met de wijk van Toos van Hoof, die door een operatie werd uitgeschakeld? 

* dat we Ed, Geert en Ria dankbaar zijn voor de toegezegde hulp? 

 

* dat we voor de Advent en Kerstmis een actie op touw hebben gezet? 

* dat we samen delen hoog in het vaandel hebben staan? 

* dat we het deelkastje aan de rand van het kerkplein gevuld willen houden? 

* dat houdbare producten, die niet over de datum zijn, in de krat achter in de kerk welkom zijn? 

* dat u in deze periode ook een geldelijke bijdrage in de bus achter in de kerk kunt doen? 

* dat wij dan zorgen dat die bijdragen worden omgezet in houdbare producten? 

* en dat wij het kastje dan regelmatig bij zullen vullen? 

 

* dat het de bedoeling is dat in de Vestakker met ingang van 2025 weer een viering is? 

* dat voorlopig begonnen wordt met 1 eucharistieviering in de maand? 

* dat er daarnaast ook woord- en communiediensten zullen zijn? 

* dat in ieder geval de bewoners van de aanleunwoningen ook welkom zijn? 

* dat er na afloop koffie is voor iedere bezoeker van de viering? 

* dat het wel gezellig kan worden dan? 

* dat u er nog meer over hoort? 

 

* dat het ook weer tijd is om u te waarschuwen dat het jaar bijna voorbij is? 

* wat dat betekent? 

* dat u nu nog kunt doen, wat u dit jaar misschien nog niet gedaan heeft? 

* we denken aan grafrechten, die nog betaald moeten worden! 

* of aan de bijdrage voor de actie kerkbalans, die nog steeds op uw 

bankrekening staat! 

* hoe fijn het zou zijn, als u op 1 januari weer met een schone lei kunt 

beginnen? 

* enne … dank u wel als dat geld op de bankrekening van de kerk terecht 

komt! 

 

VIJF VOOR TWAALF? 
 

Hoe groot is de noodzaak van een groene kerk, als Christus het nodig vindt 

zichzelf te laten zien in het groen? 

Misschien toch een boodschap aan ons van Hogerhand om er werk van te 

maken? 

          Afbeelding: pinterest 
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OVERLEDEN 

 

Riek van Hoof, echtgenote van Janus van Ham. Riek werd op 22 april 1928 geboren als jongste van zes kinderen.  Ze 

was een goede leerling en breed geïnteresseerd. In 1957 trouwde ze met Janus en vanuit de Kuikseindseweg verhuisden 

ze naar de Egidiusstraat. Ze kregen drie kinderen, haar gezin was haar alles. Riek was zorgzaam, hartelijk en gastvrij. 

Ze was meelevend en attent. Ze heeft menig kaarsje ontstoken. Ze hield van harmonie, niet van conflicten. Riek was 

creatief. Ze maakte kerststukjes, verstelde kleding en maakte gordijnen. Ze was tot op hoge leeftijd vitaal; op haar 65ste 

haalde ze haar zwemdiploma. Het overlijden van zoon Henk bracht groot verdriet met zich mee, maar met 

doorzettingsvermogen en een positieve kijk pakte ze de draad weer op. Samen met Janus mocht Riek oud worden. 

Janus overleed in 2014 en Riek bleef met zoon Johan in de Egidiusstraat wonen. Ze was graag thuis. Dankzij de goede 

zorg van dochter Annelies en enkele nichtjes kon Riek thuis blijven wonen. Riek overleed op 26 augustus 2024. 

 

Nelly van den Berk, echtgenote van André van de Sande. Geboren in Tilburg als jongste van drie zussen. Nelly hield 

van dansen, toneel, schilderen en tuinieren. Ze was ondernemend en had humor. Samen met André verhuisde ze naar 

Middelbeers. Ze kregen twee kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze was erg trots op hen. 

Met André reisde ze de halve wereld over. Na zijn overlijden had ze veel verdriet. 

Later ontmoette ze Sjef Hooijen. Hij kwam iedere dag koffie drinken bij Nelly en hij werd echt haar maatje. Tot haar 

80ste was Nelly fit. Ze hield van bridgen, was vrijwilligster bij de VVV en deed een cursus Spaans en Duits. In juni 

2023 verhuisde Nelly naar St. Jorishof. In december 2023 overleed Sjef en ook dat viel haar zwaar. Omringd door 

goede zorg overleed Nelly op 5 oktober 2024. Ze werd 86 jaar. 

 

Leida Gepkens, echtgenote van Harrie van Heijst. Leida  werd geboren op 2 januari 1934 en zij overleed op 6 oktober 

2024. Ze trouwde in 1959 met Harrie en ze kregen twee kinderen en twee achterkleinkinderen. Leida was zorgzaam, 

toegewijd en stond altijd klaar voor anderen. Ze was gastvrij en buurtte veel, ze had graag het laatste woord. Ze was 

werkzaam in de thuiszorg, ze was mantelzorger voor haar schoonvader en bij De Vugts maakte ze vele buffetten, ze 

kon koken als de beste. Met Harrie ging Leida vaak naar het 1ste van de Beerse Boys kijken. Het geloof hield haar 

gaande. Leida genoot van het koor tijdens een kerkdienst. De laatste jaren leverde ze veel in, maar ze bleef betrokken 

bij de mensen om haar heen. Leida werd 90 jaar. 

 

VRIJWILLIGER 
 

Bent u vrijwilliger en krijgt u nooit een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest? Dat is niet onze bedoeling! Wij nodigen 

u uit contact met ons op te nemen via de mail naar het secretariaat of telefoon 06-39369784. Twijfelt u of het 

vrijwilligerswerk is wat u doet? Niet doen! Bellen of mailen! Samen komen we er uit! 

 

 

 

 

 

De 

parochie 

wenst 

alle 

inwoners 

365 

dagen 
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met 
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en 

licht 

in 

2025 


